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Pinksteren

Dit is de dag, dit is het uur
dat liefde oplaait als een vuur
en mensen aansteekt, hoofd voor hoofd.
Dit is de dag door God beloofd!

Dit is de dag dat welgeteld
de oogst van Pasen allen geldt.
Gods eersteling is opgestaan
en raakt ons met zijn zegen aan.

Dit is het uur dat wij verstaan:
God vuurt ons met zijn Adem aan.
Wat Hem beweegt sinds het begin
blaast ons bestaan nieuw leven in.

Dit is het uur: de dag begint
op vleugels van een nieuwe wind.
De grenzen hebben afgedaan,
nu zullen wij elkaar verstaan.

Dit is de dag dat onze mond
niet sprakeloos meer is, verstomd,
maar weet heeft van het hoogste Woord.
Het wordt in ieders taal gehoord.

Wat nog ontbreekt, ten dele is,
wordt heel, de Geest vult ons gemis.
De raadsels zullen opengaan.
Ten volle zullen wij verstaan.

Een oude droom, een nieuw gezicht:
een wereld die wordt opgericht
en door een nieuwe wind geschoond
tot vrijplaats waar de liefde woont.

Dit is de dag dat groot en klein
bezield van Geest en leven zijn.
De liefde wordt een lopend vuur.
Dit is de dag, dit is het uur!

Sytze de Vries
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Van de zichtbare Christus naar de onzichtbare Geest

De periode na Pasen tot Meimaand wordt gekenmerkt door een reeks vrije
dagen. Wij vieren kerkelijke hoogtijdagen, Zuid-Afrikaanse feestdagen en 27
April is voor beide onze culturen van belang - Vrijheidsdag in de Zuid-
Afrikaanse traditie en Koningsdag in de Nederlandse traditie. In de kerk zingen
we het Wilhelmus.

In Mei vieren we Werkersdag op 1 Mei met een gezellige Nederlandse bazaar
bij Oranjehof. En we vieren de twee kerkelijke hoogtijdagen van Hemelvaart,
de verhoging van Jezus Christus, en Pinksteren, de uitstorting van Gods Geest
in onze werkelijkheid.

De woorden van de Hemelvaart, ‘zitten aan de rechterhand van God’, zegt ons
dat Christus, en niet de wereldmachten, het gezag en de ultieme zeggenschap
heeft over onze levens. Dan hoeven we ons niet uitgeleverd te voelen aan wat
mensen in deze wereld allemaal bedenken en doen. We geven onze levens in
Gods handen en vertrouwen op Gods goede zorg en zegen. We kunnen ons
opgelucht en dankbaar voelen dat alles niet van onszelf, of politieke leiders, of
de machten en krachten in deze wereld, afhangt.

Hemelvaart herinnert ons eraan dat onze menselijkheid — inclusief ons lichaam
—nu in God is opgenomen. Het geeft ons de verantwoordelijkheid om als
‘gezanten’ van die Koning hier op aarde te handelen.

Tien dagen na de Hemelvaart vieren we Pinksteren. Dit is de vervulling van de
belofte uit Joél: de Geest is niet langer exclusief voorbehouden aan koningen
of profeten, maar wordt ‘uitgegoten op alle vlees'.

Pinksteren is de ‘omgekeerde torenbouw van Babel'. Waar bij Babel de
spraakverwarring leidde tot verdeeldheid, zorgt de Geest voor een eenheid die
diversiteit viert. Men hoort de boodschap in de eigen taal (Handelingen 2). God
is niet ver weg, maar woont in ons. Pinksteren roept ons op tot actieve
participatie — dat we door de Geest bezield, in beweging komen.

In de maand Mei denken we na over een paradox: Jezus moet weggaan
(Hemelvaart) om dichterbij te kunnen komen (Pinksteren). In Johannes (16:7)
wordt dit expliciet benoemd: ‘Het is goed voor u dat ik ga, want als ik niet gq,
zal de Pleitbezorger niet bij u komen.’

Deze maand bedenken wij: is God voor ons een verre God, of durven we te
leven vanuit de wetenschap dat de hemel de aarde al heeft geraakt? Dat wij
Zijn aangeraakt? De ruimte tussen Hemelvaart en Pinksteren is een tijd van
verwachting. Niet als passief wachten, maar als het actief ‘gereedmaken’ van
ons hart voor de wind van de Geest. Dan zingen wij:
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Kom, Geest van God,
maak onze harten open,
dat Christus bij ons woning vindt.

Moge de verhoogde Heer ons de rust geven, en de uitgestorte Geest ons het
vuur schenken om in deze wereld tot zegen te zijn.

Yolanda Dreyer

Gemeentenieuws

o Wij kijken met dankbare harten terug op een stille Goede Vrijdag,
heerlijke Paasontbijt en een hele mooie Paasdienst. Wij bedanken alle
medewerkers voor het Paasontbijt: Emmy en Ingrid, Joke en Eddie, Ferry
en Ellen, Gerhard, en Priscilla en Judy. Wij bedanken ook Yolanda en de
musici voor het bijzondere Paasdienst: Johan, Jan Willem, llse, Milton en
Josef.

o Het algemene uitspraak was dat de Paasontbijt voor herhaling vatbaar is,
en dus plannen wij een Lenteontbijt voor september. Komt u ook?

o Wij blijven steeds in onze gedachten bij de geliefden die er niet bij
kunnen zijn vanwege hun gezondheid: Marjan van Zee, Richard
Steinmann en Janny van den Eijkel

o Wij blijven bidden voor Marleen Hoorweg Hugo, zus van Jan Willem.
Marleen woont in Canada met haar man Danie en heeft een week
geleden een ernstige terugslag gehad met haar gezondheid. De dokters
Zijn er nog niet uit wat de oorzaak was. Wij bidden voor Marleen en Danie.

Aarden vat

Bij 2 Korintiérs 4:7

Ik ben een aarden vat. Als ik meega in het beeld dat Paulus gebruikt,
tenminste. ‘Wij zijn een aarden pot voor deze schat’, schrijft hij, als hij de kracht
van God die in ons werkt beschrijft. Een mooi beeld! Een pot van klei, gemaakt
door handen, bedoeld als opslagplaats voor iets dat uit zichzelf niet vormvast
is. Ik zie meteen de parallel met mijn lichamelijke bestaan. God boetseerde de
mens volgens Genesis tenslotte uit klei van de aarde. Ik ben een aarden vat
voor een kostbare schat.

Pas op dat je niet |leest: ik ben sléchts een aarden vat. Sommige vertalers
schrijven het zo op, ook al staat het er niet in de oorspronkelijke tekst. Zou dat
komen doordat er in sommige christelijke kringen een sterke tendens is om
alles wat met het lichaam te maken heeft weg te zetten als inferieur? Of, brrr,
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zelfs als zondig? Zo Kijk ik er helemaal niet tegenaan! Het lichaam is een
fascinerend instrument en ik verwonder me iedere dag over de werking ervan.
Hoe alle processen die daarbinnen plaatsvinden op elkaar inwerken en alles op
alles zetten om de balans te bewaren of te herstellen. De manier waarop mijn
lijf mij signalen geeft en me leidt op mijn weg door het leven. De lichamelijke
kant van mijn bestaan zie ik als een vaste, materiéle vorm voor het goddelijke
Leven zelf, dat uit de diepten van het bestaan opborrelt en uitstroomt tot in de
puntjes van mijn vingers.

Hoe mooi ook gevormd en versierd, de essentie van een vat is de ruimte erin.
Nu kan een vat niet zelf beslissen waarmee het gevuld wordt. Ik heb wél die
keuze. Bij alles wat van buitenaf naar binnen kan of wil, kan ik kiezen: laat ik dit
binnen, neem ik dit in me op? En aangezien ruimte mijn essentie is, is dat een
belangrijke keuze! Deze vraag doet mij als eerste denken aan voeding. Ik ben
in de loop der jaren gegroeid in bewustzijn als het om eten gaat. Er is een
groot verschil, zo heb ik leren voelen, tussen mijn maag vullen en mijn lichaam
voeden. Na een snelle hap heb ik inderdaad geen trek meer, maar mijn
lichaam hongert nog steeds naar voedingsstoffen. Bovendien ben ik steeds
mMeer gaan zien dat ik door bepaalde keuzes te maken in wat ik op mijn bord
leg heel concreet en dagelijks bijdraag aan een betere wereld.

Wat voedt mij werkelijk? Diezelfde vraag kun je stellen bij alles wat je je geest
binnenlaat. Begin je de dag met scrollen op je tijdlijn en open je je
actualiteitenapp om te kijken welke bombardementen er vannacht weer zijn
uitgevoerd? Of start je de dag in rust op, misschien zelfs met stille tijd? Wat
kies je om te doen in een vrij moment? Ik ken de verleidingen van de telefoon,
waar een heleboel leuks op zit. Niet alles is echter even verrijkend voor je
binnenwereld. Sommige dingen zijn zelfs ronduit geestdodend. Wat laat jij
binnen? Is wat je doet, Kijkt en leest voedsel voor de ziel?

Ik ben een aarden vat voor een kostbare schat. Of, in de woorden van Gerrit
Achterberg: de mens is voor een tijd een plaats van God. Voor het vat zelf wil ik
goed zorgen, want zonder vat geen plaats voor God in deze wereld. De
essentie is dat ik ruimte ben — en voor die ruimte wil ik ook goed zorgen.
Marga Haas

https://margahaas.nl/aarden-vat/

Kom, Geest van God, maak onze harten open, dat Christus bij ons woning vindt

mei 2026 |5



TimZingt over de eindtijd en de benzineprijzen: 'Nee, het gaat NIET!

Faith kijkt me aan vanaf haar zonnige foto. Ik staar wezenloos voor me uit.
“Gaat het?” vraagt ze. “Nee, het gaat NIET!" blaf ik. “En als je iets verder zou
kijken dan jouw egoistische sponsorneusje lang is, dan zou je dat
doorhebben!”

“Er gebeurt namelijk wel iets meer in de wereld dan jouw zoveelste tekening
en de vraag van de sponsorclub om een verjaarsdagsgift!”

“Wat is er dan?”

“Ik heb net benzine getankt. Ik heb staan janken aan de pomp: het is
onbetaalbaar geworden. Jij leeft van een riante gift, maar ik moet dat allemaal
maar verdienen!”

Faith kijkt verwonderd: “Hoezo is tanken onbetaalbaar?”

“Door de oorlog!” blaat ik. “Eerst vond ik dat nog goed nieuws. De eindtijd kon
wel een duwtje gebruiken. Maar ik had nooit gedacht dat ik de grote
verdrukking zo in mijn portemonnee zou voelen. Dat staat er in de grondtekst
niet bij! De vakantie wordt zo ook veel te duur en je weet niet half hoe ik toe
ben aan twee weken Zakynthos all inclusive.”

“Ach, zal ik hier een sponsorloop voor jullie organiseren?” plaagt Faith.

“Ha-ha, wat een humor...”, grom ik. “Je trekt vast volle zalen in Afrika.”

“Ik woon in Azig,” mompelt Faith, “en even serieus: zolang het duurder worden
van benzine het ergste is wat jou overkomt, dan woon je toch in een
belachelijk paradijselijk landje? Hoe kun je zo rijk zijn en z6 het gevoel hebben
dat je steeds tekortkomt? Volgens mij is er een andere tank leeg en moet je
die eens gaan vullen.”

“Welke tank?" mekker ik.

“Weet je dat niet?” zegt Faith. “Jij sponsort mij toch zodat ik op mijn schooltje
leer dat er altijd hoop is, dat je ontvangt door royaal te delen en dat je
dankbaar en licht kunt leven? Dat is wat ik probeer hier in Azié, waar het een
stuk beroerder is dan bij jou. Dié tank moet je vullen.”

“Da’s vast schreeuwend duur”, piep ik.

“Kost niets,” glimlacht Faith, “en wat je krijgt, is onbetaalbaar!”\

Geschreven door TimZingt

https//www.eo.nl/artikel/timzingt-trekt-les-uit-sponsorkindje-faith-volgens-mij-is-er-een-andere-tank-leeg
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IK BEN NIET BOOS!

Wat hebben we aan die tekst over de vrucht van de Geest? Is die te mooi om
waar te zijn of te waar om makkelijk te zijn? Het derde geschenk van de
Geest: vrede.

»>Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld,
vriendelijkheid en goedheid, geloof, ;szachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is
geen wet die daar iets tegen heeft.

Galaten 5:22-23NBV21

Ik ben bijna nooit boos. Andere mensen wel. Dat is natuurlijk hun schuld. Ik
ben een redelijk mens, dat weet iedereen die mij een beetje kent. Ik beschouw
boosheid als een inferieure, bestiale karaktertrek, die ik dankzij jarenlange
Boeddhistische meditatie heb kunnen afleggen. Zoals mijn goeroe
Budhramahanjutalan mij leerde: ‘Je gevoelens zijn als de wolken:’'s nachts zie
je ze niet!" Hoe waar is dat. Als iedereen maar een beetje op mij zou lijken, zou
het koninkrijk der hemelen daadwerkelijk aan de hemel gloren.

Ahum. Oké. Enfin. Eh.... genoeg van deze onzin. Natuurlijk ben ik boos. Best
vaak eigenlijk.

Boos op collega’s die hun deadline niet halen, terwijl ik mijn vrouw en kinderen
drie dagen structureel heb genegeerd om de mijne wel te halen.

Boos op die gozer met die gouden halsketting voor mij bij de kassa, die zijn
vijfentwintig individueel ingepakte scheermesjes met vijf-cent-muntjes staat
af te rekenen.

Boos op die medegelovige, die liever naar meneer pastoor loopt dan mijn
antwoord te accepteren, want: ‘Die heeft er voor gestudeerd.’ Neg, ik heb al die
tijd uit mijn neus gegeten op de academie.

Boos op die Fiat Panda die op een tweebaanssnelweg hardnekkig op de
linkerbaan blijft plakken, 0,00000001 kilometer harder rijdend dan de
vrachtauto die hij inhaalt.

Heilig

Boos, woedend, schuimbekkend, ontploffend. Alle scheldwoorden die ik als
rooms-katholiek ken — en geloof me, dat zijn er onheilig veel — lopen in mijn
hoofd af. ‘Jij bent dom. Jij bent lelijk. Jij bent traag. Jij kijkt me raar aan. Jij
maakt teveel herrie met eten.' Het gebeurt me allemaal.

Het woordje ‘heilig’ is op mij alleen in die zin van toepassing dat ik het heel erg
worden moet, zeker niet omdat ik het al zou zijn. Daarom ben ik zo blij met die
sacramenten. Als die een beloning waren voor de heiligen in plaats van een
opkikkertje voor losers, kon ik nooit ter communie. Nee, geen
avondsmaalmijding voor deze katholiek.

Ein biBchen Frieden zong Nicole tijdens het Eurovisiesongfestival in 1982.
Gelukkig voor de niet-Duitssprekenden zong ze ook in andere talen,
waaronder het Engels: ‘A little patience and understanding / For our tomorrow
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a little peace.’ Vrede. Het is een toverwoord. ‘Geef vrede, Heer, geef vrede, de
wereld wil slechts strijd,’ dichtte Jan Nooter, ‘de aarde wacht zo lang’. We
kunnen het ons slecht voorstellen, een wereld zonder oorlog, zonder
slechtheid. ‘Imagine all the people, living life in peace,’ zong John Lennon in
1971, maar ook zijn visie van een religieloze wereld maakte de wereld niet
liefdevoller.

De heel-maker

In Galaten 5 is vrede één van de vruchten van de Geest, naast liefde, vreugde,
geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.
Het klinkt als een beschrijving van mijn karakter - NOT!

Ik ben blij dat vrede bij de Geest hoort. Als de Vader onze schepper is en de
Zoon onze verlosser, dan is hun Geest onze voltooier, onze heel-maker. In het
lied Veni creator spiritus (‘Kom Schepper Geest') staat precies dat: ‘Verlos ons
als de vijand woedt, / geef ons de vrede weer voorgoed.’ In elke mis bidden
katholieken: ‘Lam Gods, dat wegneemt de zonde der wereld, geef ons de
vrede.'

Eerste stap

Vrede, we hebben het zo nodig. En — o cliché der clichés — het begint — helaas -
bij jezelf, bij mijzelf. Ik vertaal dat voor mijzelf als ‘sorry zeggen'. ‘Het spijt me'is
echter de moeilijkste zin in de Nederlandse taal. Ik bloed liever dood dan dat ik
sorry zeg. Het ligt immers altijd aan die ander. Toch zeg ik het. Niet omdat het
kan, maar omdat het moet. Die ook door mij zo verlangde wereldvrede komt
geen steek dichterbij als ik op al die anderen moet wachten. De eerste stap is
aan mij. Dus buig ik mijn hoofd, steek die hand uit (als dat weer mag
natuurlijk) en zeg: ‘Het spijt me, dat had niet mogen gebeuren, dat had ik niet
(zo) mogen zeggen'.

Met elke sorry komt de vrede dichterbij. In je eigen hoofd, in je eigen leven, in
je gezin, in je werk, in de wereld. En het is niet eens ikzelf die sorry zegt tegen
die kassatreuzelaar of die lompe medegelovige. Ik kan dat helemaal niet. Het is
de heelmaker die zich van mijn stem bedient en ik kan niet anders dan voor
Hem buigen. Niet omdat Hij me dwingt — God dwingt niets en niemand — maar
omdat ik weet dat het goed is. Volgens Paulus bidt de Geest zelf voor ons ‘met
onuitsprekelijke verzuchtingen’ (Romeinen 8:26, NBG-51). Daar moet ik het
mee doen. Gelukkig maar.

Dr. Frank G. Bosman

Cultuurtheoloog en verbonden aan het Tilburg Cobbenhagen Center.
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Dienstrooster mei 2026

) zondag 10 mei ]
zondag 3 mei zondag 17 mei

Moedersdag
1 Ferry vd Kuil Rosalinda Visser Hilda Herholdt
Bloemen Peggy Mijné Emmy Reinten Ellen van der Kuil
Koffie .
Priscilla Ndlovu
Schenken
Trakteren Emmy Reinten
zondag 24 mei zondag 31 mei
1 Eddie de Jong Emmy Reinten
Bloemen Joke de Jong Helena Nieuwoudt
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vrijdag 1 mei
zaterdag 2 mei
zaterdag 2 mei
donderdag 7 mei
zaterdag 9 mei
zondag 10 mei
donderdag 14 mei
vrijdag 15 mei
dinsdag 19 mei
vrijdag 22 mei
zondag 24 mei

donderdag 28 mei

Verjaardagen mei 2026

Nina Vieira
Rosalinda Visser
Andre le Roux
Rietje Spoon
Martin van der Kuil
Priscilla Ndlovu
Frouk Smal
John Jordaan
Corrie Wuestenenk
Jan de Rijk

Alea Koning

Anita Andeweg-Verhoogt 084 616 3553

082 426 7912

072 295 6643

072 437 5200

078193 0259

083 707 2478

081 894 6761
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vrijdag 1 mei

zondag 3 mei

dinsdag 5 mei

zaterdag 9 mei

zondag 10 mei
Moedersdag

dinsdag 12 mei
zondag 17 mei

dinsdag 19 mei

zondag 24 mei
Pinksteren

dinsdag 26 mei

zondag 31 mei

Agenda mei 2026

08:00-14:00

10:00

09:00-13:00

08:00-14:00

10:00

09:00-13:00

10:00

09:00-13:00

10:00

09:00-13:00

10:00

ORANJEHOF BAZAAR
57 Ascolona Street, Rietfontein,
Kempton Park

Eredienst Ds. Y Dreyer

Kerkkantoor

Johannesburg Ringsvergadering
Gemeente Turffontein

Eredienst Ds. T van Wijk
Koffiedrinken

Kerkkantoor
Eredienst Ds. Y Dreyer

Kerkkantoor
Eredienst Ds. Y Dreyer

Kerkkantoor

Eredienst Ds. Y Dreyer
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MARANATHA KERK

Webadres http://www.nlgemeente.co.za
Facebook http://tinyurl.com/FBMaranatha
Straatadres Sherborneweg 3, PARKTOWN
Postadres Nederlandssprekende Gemeente
Postbus 84552
GREENSIDE 2034
Ds Yolanda Dreyer
Predikante 082 893 2104
yolanda.dreyer@up.ac.za
Kerkkantoor

Dinsdag ochtend
09h00 -13h00

Joke de Jong
072 443 3535
nlgemeente@mweb.co.za

Bank Details

Beneficiary: Ned. Hervormde Kerk
Nedbank Current Account 1979 316872
Branch: Nedbank Fox Street, Code 190805
Code 198765 for online payments

Scriba
Redactrice Mare

Ellen van der Kuil
083 626 3272
evdkuil@gmail.com

Kassier

Marco van Wieringen
011 442 9696
marcovw@mweb.co.za

Koster

Ferry van der Kuil
082 336 1035
Ferdi@estruct.co.za

Organist

Johan van Staden
082 928 5874
jvstaden@protonmail.com
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